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EEN WEEK OM STIL TE STAAN BIJ MENSENHANDEL EN UITBUITING

Gebroken – niet verbroken

door: ursula van nieuwenhuijzen  
aandachtfunctionaris mensenhandel bij het leger des heils

“Ik heb hun zuchten gehoord”. Bij het lezen van deze woorden schieten allerlei mensen 
door mijn gedachten. Mensen die vertrouwd zijn met zuchten, omdat ze dat al vanaf 
hun kindertijd doen. Mensen die bekend zijn met het diepste, meest duistere kwaad dat 
je je maar voor kunt stellen (of dat je voorstellingsvermogen te boven gaat). Mensen 
die zó beschadigd zijn door hun medemens, dat ze anderen gewoon niet meer kúnnen 
vertrouwen.

Wanneer ik dan lees over dat God het zuchten hoort van hen die gebukt gaan onder 
slavernij, krijg ik toch altijd een beetje een ongemakkelijk gevoel. Aan alle christelijke 
opvattingen die ik van jongs af aan heb meegekregen, wordt even flink geschud. God 
hoort het zuchten en komt in actie. Maar waarom zien we daar dan zo weinig van? 
Waarom staat God het toe? En… wanneer ik in aanraking kom met deze gebroken 
mensen, hoe kan ik ze dan in vredesnaam uitleggen dat God wél te vertrouwen is, dat Hij 
wél het goede met ze voorheeft?

Voor onszelf hebben we vaak wel antwoorden gevonden om met het lijden om te gaan. 
Maar in de ontmoeting met de lijdende ander lijken deze vaak zo tekort te schieten. 
Tegelijk weiger ik te geloven dat het lijden op aarde God koud laat. Ik moet denken 
aan een bekend lied, met daarin de woorden “het geknakte riet verbreekt Hij niet”, 
gebaseerd op Jesaja 42:1-7.  Mensen kunnen veel gebrokenheid in hun leven ervaren, 
maar verbroken zijn ze in Gods ogen niet. Met veel liefde en geduld wil onze Schepper 
heling geven aan hen die gebrokenheid ervaren. Luther benadrukte steeds dat God, 
onder de schijn van het tegendeel, heilzaam present is: om recht te kunnen brengen, 
verdroeg Jezus onrecht, om leven te kunnen geven, ging Jezus tot in de dood. 

Dus ook al lijkt het alsof het niet zo is, onder de oppervlakte hoort God wel degelijk het 
zuchten en komt in actie. Namens God mag jij heilzaam present zijn voor die ander.  
 
Heb jij iemand in je omgeving waar je voor in actie kunt komen? Hoe ga je dit doen?
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