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De illusie van een schone
seksindustrie

’ Vrijdag 22 september ‘

DOOR: ESTA STEYN
AANDACHTSFUNCTIONARIS MENSENHANDEL BIJ HET LEGER DES HEILS

“Toen ze daar aankwamen, gingen zij naar de synagoge. De Joden daar
waren niet zo bevooroordeeld als die van Thessalonica. Zij luisterden heel
aandachtig naar hen. Elke dag keken zij in de Boeken na of het waar was
wat Paulus beweerde.”

(Handelingen 17:11)

In de Bijbel staat een mooi voorbeeld van de Joden van Berea. Zij controleerden alles wat
Paulus zei met de geschriften. Zo zouden wij ook beter kunnen kijken naar wat de wereld
om ons heen ons verteld over wat waar en goed is. Is wat de wereld zegt hetzelfde als
wat God zegt?

Een Delfts blauw tegeltje met daarop een ondeugend lachende jongedame die een
voorbijganger naar binnen lokt. Dat is het beeld dat veel Nederlanders hebben van

de seksindustrie. En waarom niet? Werken in de seksindustrie is legaal in Nederland.
De meeste dingen die legaal zijn, worden hier goed geregeld en gecontroleerd. Dus
logisch dat je ervan uit gaat dat dit ook geldt voor de seksindustrie! Maar kijkend naar
documentaires, interviews, boeken, rapporten en onderzoeken kom ik keer op keer
hetzelfde tegen: de seksindustrie is voor het grootste deel een puinzooi. Waarom doen

wij dan met z'n allen alsof er niets aan de hand is?

Er lijken twee oppervlakkige beelden te bestaan. Allereerst die van de zelfstandige
prostituee die in vrijheid heeft gekozen voor dit beroep en haar seksualiteit viert. Het
tweede beeld is die van zielige vrouw die gered moet worden. In beide beelden herken

ik geen persoon. Een mens heeft altijd meer dan één dimensie. En ik kan me niet
voorstellen dat een slachtoffer van mensenhandel zich herkent in een van deze beelden.
Er zijn veel soorten van dwang en uitbuiting waarmee een persoon die werkzaam is in de
seksindustrie te maken kan krijgen. Dat loopt uiteen van geen andere optie hebben om

geld te verdienen, tot bruut mishandeld en geforceerd worden. En alles daartussenin.
Waarom wordt deze industrie zo simpel neergezet?

Wij mensen houden niet van nare dingen en kijken liever weg van ellende. Er is zoveel
wreedheid en ellende dat we liever onze ogen sluiten en het ‘gezellig’ houden. Als je
baan een constante reality check is waar je geconfronteerd wordt met de ellende in de
wereld, dan hoef je dat in je vrije tijd echt niet meer te zien. En als je een bezoek brengt
aan een persoon die werkt in de seksindustrie, dan ga je voor een leuke tijd. Dan wil je

helemaal niet denken aan misstanden, uitbuiting, dwang en al dat soort geneuzel.

EEN WEEK OM STIL TE STAAN BlJ MENSENHANDEL EN UITBUITING
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