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EEN WEEK OM STIL TE STAAN BIJ MENSENHANDEL EN UITBUITING

De missie van Jezus:  
vrijheid, hoop en genezing

door: commissioner marieke venter  
officier bij het leger des heils

“De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen 
het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen 
hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, 
om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer 
uit te roepen.”
(Lucas 4:18,19)

Met deze tekst legt Jezus zijn missie uit – kort en krachtig!

In de eerste plaats heeft Hij het over het goede nieuws voor de armen: Jezus bracht 
een boodschap van hoop en bevrijding, vooral voor de uitgestotenen. In onze wereld 
vandaag drijft armoede talloze mensen in kwetsbare situaties, waardoor ze vatbaar 
worden voor uitbuiting en slavernij.  Als volgelingen van Christus zijn we geroepen 
om onze medemens in nood bij te staan, de onderliggende oorzaken van armoede aan 
te pakken en te werken aan economische rechtvaardigheid. Zodoende kunnen wij ook 
bijdragen aan het doorbreken van de ketenen van moderne slavernij.

Jezus heeft het ook over vrijheid voor de gevangenen: Gevangenen zijn er veel in onze 
wereld, zij die gevangen zitten in verschillende vormen van slavernij - mensenhandel, 
dwangarbeid, schuldslavernij en meer; mensen die van hun mensenrechten beroofd zijn. 
Als gelovigen zien wij het ook als onze taak om mensen te bevrijden, door te pleiten voor 
wetten en beleid die de kwetsbaren beschermen, en te bidden voor de vrijheid van hen 
die onterecht vastgehouden worden. 

Verder heeft Jezus het over het herstel van het zicht voor de blinden: Veel mensen 
zijn zich nog niet bewust van de omvang van mensenhandel, of de omstandigheden 
waaronder mensen lijden. Als volgelingen van Christus mogen wij het licht van hoop 
zijn, en wij kunnen ook het licht van kennis op de duisternis van mensenhandel laten 
schijnen. Laten we licht werpen op de wreedheden van moderne slavernij en zodoende 
aanzetten tot actie om het uit te roeien uit onze wereld.

Jezus had het ook over het bevrijden van onderdrukten: Dat was de kern van Jezus’ 
missie. Dit omvat niet alleen geestelijke bevrijding van zonde, maar ook emotionele, 
psychologische en fysieke vrijheid. Echte vrijheid gaat verder dan reddingsacties. 
Mensen die moderne slavernij hebben meegemaakt, hebben holistische ondersteuning 
nodig om hun leven weer op te bouwen, hun waardigheid terug te krijgen en genezing 
te ervaren. Laten wij samen een heiligdom van herstel belichamen, en een veilige ruimte 
bieden om liefde, aanvaarding en een nieuw begin te vinden.

Donderdag 21 september
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De woorden van Jezus in Lucas 4:18-19 zijn een levend mandaat voor ons. Door onze 
daden, gebeden en onwrikbare toewijding aan gerechtigheid, sluiten wij ons aan bij de 
missie van Jezus om vrijheid, hoop en genezing te brengen aan een wereld die er zo 
dringend behoefte aan heeft. Zo eren we Degene die deze missie heeft uitgeroepen en 
vinden we ons ware doel in Zijn dienst. Hoe kun jij handen en voeten geven aan deze 
missie?

genieten  

van genoeg


