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Exodus
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PROGRAMMAMANAGER MENSENHANDEL BIJ HET LEGER DES HEILS

Laatst hoorde ik iemand zeggen dat het Bijbelboek Exodus eigenlijk het evangelie van
het Oude Testament is. Omdat dit het boek van verlossing, bevrijding en redding is. lk
vind het zelf ook zo'n bemoedigend Bijbelboek!

Want moet je exodus 6 eens lezen. God zegt daar tegen het volk Israél: “lk heb je lijden
gezien en lk wil jullie bevrijden...” God geeft Mozes de opdracht om deze boodschap
aan het volk te vertellen. Dat Hij de slavernij van het volk ziet en hen zal bevrijden. Je
zou denken dat het volk dankbaar is om dat te horen uit de mond van God. Dat het zich

gezien voelt. Maar wat gebeurt er? Het volk zegt: nee.

Als ze uiteindelijk te uittocht uit Egypte mogen maken, nadat God vele plagen heeft
ingezet om te laten zien dat Hij in hun vrijheid gelooft, zeggen ze bij elke obstakel die
ze op die reis tegenkomen: waren we maar in Egypte gebleven. Maar God gaat door
met zijn plan met het volk. Hij gaat door met zijn plan met ons. Hij wil dat we in vrijheid

leven, hoe moeilijk we dat ook vinden.

In het werken met slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting zien we hoe moeilijk het
soms is om de ketenen van slavernij, misbruik en afwijzing af te schudden. Slachtoffers
kennen alleen die akelige wereld en keren daarom telkens terug naar hun handelaar, de
mishandelende man, hun misbruiker. Voor de buitenwereld is dit vaak onbegrijpelijk.
Maar het is niet zo vreemd als je geen vrijheid kent en niet durft te geloven dat die

vrijheid er ook voor jou is.

Voor slachtoffers maar voor alle kinderen van God is er goed nieuws. God gelooft echt
in onze vrijheid! En Hij gaat tot het uiterste om die te geven. Hij stuurt tien plagen, Hij
splijt de zee, Hij laat eten regenen in de woestijn. Hij maakt het onmogelijke mogelijk,
Hij zet vrij. Ook als jij het gevoel hebt dat je vastzit. Of denkt: Dat klinkt allemaal mooi,
maar dat is niet voor mij. God gelooft in jouw vrijheid!

Zelfs Mozes zegt tegen God: “Ze luisteren niet naar mij, ik ben geen prater, iemand
anders moet dit doen...” Maar God reageert daarop met duidelijkheid: Ik wil dat jij dit

doet, ik geef je een helper.

Ik voel me zo vaak als Mozes. Waarom moet ik het zijn? Dan twijfel ik aan mezelf. Maar
ook dan zegt God tegen mij dat Hij geen perfecte mensen nodig heeft, maar mensen
die zeggen: “God, hier ben ik, al heb ik geen idee wat ik moet doen.” God heeft geen
perfecte helpers nodig, Hij is een perfecte God.

Wat kun jij betekenen voor mensen die vastzitten? Wat heb je daarvoor van God nodig?
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