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Wie is de slaaf?

door: maurice zonneberg  
aandachtsfunctionaris mensenhandel bij het leger des heils

Vandaag daag ik je uit om eens goed te kijken naar het woord verslaving. Ik hoor je al 
denken: ‘Wat heeft dit met mensenhandel te maken?’ Volgens mij heel veel. Verslaving 
is iets dat we in ons werk veel tegenkomen. Het woordenboek geeft als definitie dat 
verslaving een toestand of middel is waar een persoon afhankelijk van is. Die persoon 
heeft eigenlijk geen eigen bewegingsvrijheid meer. Net als bij mensenhandel. Eigenlijk 
zien we bij mensenhandel of moderne slavernij hetzelfde gebeuren als bij verslaving. 
Een mens wordt tot slaaf gemaakt. Dit kan in de gedwongen prostitutie, maar ook in 
criminele uitbuiting of arbeidsuitbuiting. 

Waarom bestaat er eigenlijk slavernij? We zijn vaak geneigd om deze vraag aan God 
te stellen. Maar zou God dit niet aan ons willen vragen? Ik denk dat het probleem van 
mensenhandel veel te maken heeft met hoe wij als maatschappij zijn. Aan de ene kant 
is er een vraag en de andere kant is het aanbod. Mensenhandel en uitbuiting zou niet 
bestaan als er geen mensen waren die er gebruik van zouden willen maken.

Als mens zijn wij vaak geneigd om aan ons eigen genot tegemoet te komen, ook als dat 
ten koste kan gaan van anderen. Maar zonder dat we het beseffen belasten we onszelf 
daar ook mee. Of noem het gerust een juk. Onze hele maatschappij is er op gericht om 
onze eigen verlangens te vervullen. Met seks, pornografie of met veel goedkope spullen. 
Doordat de hele maatschappij hier vraag naar heeft, blijft het aanbod aan mensenhandel 
en uitbuiting in stand. En onze zucht naar meer lijkt niet te stoppen. Wanneer hebben 
we genoeg spullen? Wanneer zijn we bevredigd? We zijn slaaf van ons verlangen.

Jezus nodigt ons uit om dat juk van ons eigen genot en ego af te leggen en Zijn juk op te 
nemen. Zijn juk is zacht en Zijn last is licht. (Matteus 11:28) Is Jezus voor ons genoeg? 
Wat zou er gebeuren als we vandaag beginnen met kiezen voor eerlijke producten en 
ons niet laten leiden door lust of gemak? 

Maar hoe zit het met het aanbod? De kant waar zulke schrijnende verhalen zijn van 
slachtoffers van mensenhandel? Ik denk daarbij aan de Israëlieten toen zij als slaven 
werkten in Egypte. We lezen dat ze luid klaagden en dat hun hulpgeroep opsteeg 
naar God. Hij hoorde hen en trok zich hun lot aan. (Exodus 2:24) God begint Zijn 
reddingsplan. God wil dat we vrij leven en God belooft er bij te zijn. Is dat niet een 
geweldige steun! We mogen hoop uitleven. Naast slachtoffers staan, voor ze bidden en 
hen begeleiden en hen erop wijzen dat God bij hen is, hen ziet in de situatie maar ook 
wanneer zij uit de situatie willen gaan. 

Leg je eigen slavenjuk af en ga achter Jezus aan. Bid voor de slachtoffers van mensen
handel. God hoort de gebeden voor de slachtoffers van mensenhandel. Hij is er bij.

EEN WEEK OM STIL TE STAAN BIJ MENSENHANDEL EN UITBUITING
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