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OVERDENKING
Bestaanszekerheid is het recht op 
zekerheid in ons bestaan, in ons 
levensonderhoud. Een belangrijk en 
ook een noodzakelijk recht. Niet voor 
niets is in de Universele rechten van 
de Mens opgenomen dat ieder mens 
recht heeft op een levensstandaard, 
die hoog genoeg is voor de gezondheid 
en het welzijn van zichzelf en het 
gezin. Zoals een dak boven je hoofd, 
voedsel, toegang tot zorg, onderwijs 
en veiligheid. Ieder mens, jong of al 
iets ouder, heeft ‘houvast’ in het leven 
broodnodig. 

Het begrip ‘brood’ is meer dan een 
witte of een bruine boterham. In 
veel culturen is brood een beeld 
voor levensomstandigheden in het 
algemeen. In onze taal zijn er meer dan 
30 spreekwoorden waar het begrip 
‘brood’ in voorkomt. Zoals ‘hij heeft 

voldoende brood op de plank’, ‘droog 
brood moeten eten’, maar ook ‘het kaas 
niet van je brood laten eten’. Het belang 
van brood gaat veel verder dan de 
voedingswaarde ervan. Brood is zo oud 
als de mens zelf. In de Bijbel wordt meer 
dan 250 keer over brood gesproken.

 In het Oude Testament komt Elia 
een weduwe tegen en vraagt haar 
om brood. Van haar laatste meel bakt 
ze dat brood. Elia verzekert haar 
dat de Heer haar in de toekomst 
voldoende brood zal geven. Haar 
bestaanszekerheid is gegarandeerd. 
Als Elia later op de vlucht is omdat 
Koningin Izebel het gemunt heeft op 
het leven van Elia, vlucht hij de woestijn 
in. Geheel gedesillusioneerd gaat hij 
onder een bremstruik zitten met als 
enige wens dood te gaan. Hij valt 
in slaap maar een engel maakt hem 
wakker. Hij ontdekt naast zijn hoofd 
een brood en een kruik water. De engel 
spoort hem aan om te eten om krachten 
op te doen voor zijn verdere reis. 

In het Nieuwe Testament zijn het 
de vijf broden en twee vissen in de 
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WE BIDDEN
• �Om dagelijks brood en het 

bewustzijn van de rijkdom 
daarvan.

• �Voor mensen die te 
kampen hebben met 
bestaansonzekerheid.

• �Voor een eerlijker verdeling 
van geld en goederen in 
onze wereld, ver weg en 
dichtbij.

WE OVERDENKEN
• �De welvaart waarin we in 

West-Europa leven.
• �De verantwoordelijkheid om 

te delen met anderen.
• De rijkdom van geloof. 
• �De waarde dat Jezus, Gods 

Zoon ‘brood des levens’ is.

handen van Jezus die duizenden 
mensen te eten geven. Een dag later 
treffen dezelfde mensen Jezus weer, vol 
verwachting om opnieuw tekenen van 
Zijn hand te zien. Het irriteert Jezus 
dat zij voor de sensatie van het wonder 
naar Hem toekomen. In een discussie 
tussen Jezus en hen komt het leven van 
hun voorvaderen, levend in de woestijn 
aan de orde. En het wonder van brood 
uit de hemel, het manna. Maar nu zien 
en erkennen ze niet dat Jezus door 
Zijn Vader uit de hemel naar de aarde 
is gekomen als levend brood. ‘Ik ben 
het brood dat leven geeft,’ zegt Jezus. 
‘Wie bij Mij komt zal geen honger 
meer hebben, en wie in Mij gelooft 
zal nooit meer dorst hebben’. Iet als 
voedsel dat vergaat, maar als brood 
voor het eeuwige leven. Geloof geeft 
bestaanszekerheid tot in eeuwigheid.

Aan ons de opdracht om gedurende 
ons leven er alles aan te doen dat 
zoveel mogelijk mensen kunnen leven 
met een levensstandaard, die hoog 
genoeg is voor zichzelf en het gezin. 
Wij kunnen delen van het goede dat 
wij van God ontvangen. Praktisch, 
door van onze materiële rijkdom te 
delen en zo een bijdrage te leveren aan 
de bestaanszekerheid van de ander. 
Maar bestaanszekerheid bestaat niet 
alleen uit materiële zaken. Wij hebben 
van God ook het vermogen gekregen 
om onze naaste op te merken en in 

hem of haar een schepsel van God 
te zien. Hoe verrijkend is het als de 
ander daardoor ervaart ‘ik doe ertoe’. 
Bestaanszekerheid is meer dan brood 
alleen. De blijde zekerheid dat God van 
alle mensen houdt en dat bij God ieder 
mens ertoe doet!  


