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OVERDENKING 
Ik zie ze elke dag. Mensen die zijn 
gekomen om te werken. Niet voor 
vakantie, niet voor gemak, maar uit 
noodzaak. Ze werken hard. Vaak voor 
een loon waar wij ons bed niet voor uit 
zouden komen. Ze wonen met velen in 
kleine kamers. Soms raken ze hun werk 
kwijt, en dan ook hun woning. Sommigen 
belanden op straat. En daar staan ze 
dan, bij de soepbus, met in plastic  
tasjes hun hele bezit.
 
Wat me steeds weer raakt, is dit: ze 
willen niet zielig zijn. Ze willen gewoon 
recht. Recht op eerlijk werk. Recht op 
een veilig dak boven hun hoofd. Recht 
op menswaardige behandeling. Maar dat 
recht wordt hen vaak ontzegd. 

Want ze spreken de taal niet. Ze weten 
niet wat hun rechten zijn. Ze vallen 
buiten regelingen. Ze worden uitgebuit 
door uitzendbureaus of achtergelaten 
door werkgevers. En er zijn maar weinig 
plekken waar ze echt welkom zijn. De 
Bijbel is helder: Gods hart klopt voor 
de vreemdeling. Niet alleen met liefde, 
maar ook met rechtvaardigheid.

In Leviticus zegt God: ’Behandel de 
vreemdeling als iemand van jullie. 
Heb hem lief als jezelf.’ Dat is geen 
zachte oproep tot medelijden. Dat is 
een duidelijke opdracht: Zorg dat het 
eerlijk is. Zorg dat het rechtvaardig is. 
Als gelovigen mogen wij die stem van 
gerechtigheid laten klinken. Niet alleen 
voor de eigen kring, maar juist voor hen 
die aan de rand staan. Dat is geloven in 
de buurt. Dat is leven als lichaam van 
Christus in een gebroken systeem.

Dus laten we niet alleen helpen. Laten 
we ook spreken. Laten we ons blijven 

 RECHT VAN ARBEIDSMIGRANTEN

Dag 4 

WE LEZEN  
Leviticus 19:33-34
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WE BIDDEN
• �Voor arbeidsmigranten 

in onze buurt: dat ze 
gezien, beschermd en 
gerespecteerd worden.

• �Voor werkgevers en 
instanties: dat zij eerlijk 
en menselijk omgaan met 
hun medewerkers.

• �Voor jezelf: dat God je 
ogen geeft om te zien, 
oren om te luisteren en 
handen om te helpen.

WE OVERDENKEN
• �Voor veel arbeidsmigranten 

is het leven in Nederland niet 
makkelijk. Ze hebben vaak 
weinig rechten, worden soms 
slecht betaald, en missen 
familie en een thuisgevoel. 
Sommigen komen zelfs in een 
kwetsbare positie terecht, 
zonder netwerk of hulp.

• �Wat kan jij doen als volgeling 
van Jezus? Misschien niet 
alles, maar wel iéts. Een groet, 
een praatje, een uitnodiging. 
Een simpele erkenning: ’Ik 
zie jou.’ Dat is al een begin 
van herstel en waardigheid. 
Gods hart klopt voor de 
vreemdeling, de ander, de 
onbekende. Als Zijn kerk mag 
jij die liefde zichtbaar maken 
in de straat, in de buurt en in 
ons gebouw.

Tekst/ Weronika Trawicka

afvragen: Wie komt er op voor deze 
mensen als wij het niet doen? En wat 
zou Jezus doen als Hij op straat bij de 
soepbus stond naast hen?


