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Galaten 3:28

OVERDENKING

Wanneer Adam en Eva in de tuin van
Eden leven, is alles is balans. Ze leven
in harmonie, zijn gelijkwaardig en
gelukkig. Eva wordt verleid en neemt
ze een hap van de vrucht samen

met Adam. Als God hen vraagt wat

er gebeurd is, schuift Adam snel de
schuld naar Eva. Wat daar gebeurde,
kent vandaag nog zijn weerslag. Alleen
al in Nederland verdienen vrouwen
gemiddeld 10,5% minder per uur, heeft
41% van de vrouwen te maken gehad
met fysiek en/of seksueel geweld en zijn
er plekken en politieke partijen waarbij
vrouwen geen stem hebben of helemaal
niet welkom zijn.

Dit zijn verregaande gevolgen van dat
moment in de tuin van Eden. Moeten
we ons erbij neerleggen dat dit altijd
zo blijft? In Galaten 3:28 krijgen we
de opdracht om te bouwen aan een

rechtvaardige wereld. Het is een oproep
om elkaar rechtvaardig en gelijkwaardig
te behandelen.

Als je als meisje ouder wordt, merk
je dat die rechtvaardigheid niet zo
vanzelfsprekend is en dat meisjes

en vrouwen lang niet altijd een stem
krijgen. Het recht van een vrouw om
zich uit te spreken, wordt bepaald door
mensen die daar ‘meer over weten'’:
experts, directeuren en bestuurders
bijvoorbeeld. Probeer je zo'n expert,
directeur of bestuurder voor je te zien.
Hoe ziet die eruit? Even kijken of we
hetzelfde voor ons zien, zie jij... een
man, met een witte huidskleur, ouder
dan 50 jaar met een zelfverzekerde
houding? Dat dacht ik al, dit is wat
de meeste mensen voor zich zien.
Dit is het beeld van een leider zoals
we dat kennen. Momenteel zien veel
leiders er zo uit, dus dichten we
leiderschapskwaliteiten automatisch
minder snel toe aan onze buurvrouw,
tante, collega of zus. lets waar ik

wel eens moedeloos van word, want
waarom zouden we blijven geloven
dat gendergelijkheid geen realiteit
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zal worden? Of dat de ongelijkheid
sinds Adam en Eva blijvend is? In
Jesaja 43:18 lezen we: ‘Maar denk niet
alleen aan wat er gebeurd is. Kijk niet
alleen terug naar het verleden. Want
ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al
begonnen, heb je het niet gemerkt?’
We zullen zelf niet helemaal bevatten
hoe dat ‘iets nieuws’ eruit ziet, maar
je kunt al wel de eerste veranderingen
herkennen, als je er aandacht voor
hebt.

In augustus was het European Youth
Event, waar ruim 700 jongeren
aanwezig waren om elkaar en God

te ontmoeten. In een workshop

geleid door de International Social
Justice Girls ontstonden prachtige
gesprekken over gendergelijkheid.
Deze jongeren wilden het verschil
maken voor elkaar en voor de jongere
generaties. Hun boodschap was
duidelijk: ‘Laten we net zoveel geloven
in de capaciteiten van onze zussen als
van onze broers. Wat zullen zij met
onze aanmoediging tot mooie dingen
in staat zijn!

Durf jij een meisje of vrouw aan te
moedigen om haar plek in te nemen?
Durf jij kritisch te kijken naar je
omgeving? Is alles wel gelijkwaardig
verdeeld in je kerk/korpsraad, het
jeugdwerk, op het werk? Grote impact
kan klein beginnen. Misschien zijn er
vrouwen die bij het onderhoudsteam
van het buurthuis willen en je kan
gratis menstruatieproducten in de
toiletruimtes neer te leggen. Jij, ik,
wij, kunnen met elkaar bouwen aan
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een rechtvaardige wereld. Waar het
goed is voor iedereen. Er gebeurt iets
nieuws, heb jij het al opgemerkt?

&
WE BIDDEN

Heer, In een wereld waar we
zoveel verschillen zien, wilt

U ons helpen samen één te

zijn in U? Laat mij zien hoe ik
mijn steentje kan bijdragen
aan een rechtvaardige wereld
waar meisjes en vrouwen veilig
zijn en gewaardeerd worden.
Leer mij onrechtvaardigheid

op te merken en met empathie
te luisteren naar de vrouwen
en meisjes die zich onveilig,
buitengesloten en onbegrepen
voelen. Dank dat U iets nieuws
gaat beginnen en dat ik daarbij
mag helpen. In Jezus Naam,
Amen.

WE OVERDENKEN

- Gendergelijkheid is nog
niet behaald, hoe kan jij
bijdragen aan gelijke kansen
voor meisjes en vrouwen?

- Vrouwen en meisjes krijgen
veel te maken met onveilige
situaties, wat kan jij doen
om jouw omgeving veiliger
te maken voor hen?



