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OVERDENKING 
‘Die hoop is als een betrouwbaar en 
zeker anker voor onze ziel’
Mens wat ben je mooi! Geschapen 
naar Gods gelijkenis. Dit beeld valt 
niet te rijmen met de brute realiteit 
van mensenhandel, waarin mensen 
worden verhandeld, vertrapt, uitgebuit, 
geketend, beroofd van ieder stukje 
menselijke waardigheid. 

En dan spreken van hoop? In de brief 
aan de Hebreeën gaat het over de hoop 
die een betrouwbaar en zeker anker is 
voor onze ziel. Het beeld van een anker 
dat een schip op zijn plaats houdt, 
dient als voorbeeld voor hoe hoop als 
een anker mensen kan vasthouden 
in moeilijke tijden, om verwoestende 
stormen te kunnen doorstaan. De hoop 

dat ondanks alles wat een mens wordt 
aangedaan, ieder mensenleven niet uit 
Gods hand valt.

In de diepste duisternis en het lijden 
van vrouwen, mannen en kinderen 
die slachtoffer zijn geworden van 
mensenhandel, wil ik geloven dat die 
hoop als lichtje, hoe klein dan ook, 
in hun leven voelbaar mag zijn. Dat 
hun leven nooit uit Gods hand valt. 
Als een betrouwbaar en zeker anker 
voor hun ziel. Wij kunnen die hoop 
voor slachtoffers en survivors van 
mensenhandel versterken door hen 
te omringen met ons gebed en hen te 
ondersteunen in ons doen en laten.  
De strijd tegen mensenhandel vraagt 
om aanvuring door ons gebed. Omdat 
we geloven dat God het lijden van de 
vele slachtoffers van moderne slavernij 
niet langer aan kan zien. Omdat we 
geloven dat een andere wereld mogelijk 
is en we daar zelf aan mee willen 
bouwen. Ook al zien we nog niet hoe 
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WE LEZEN  
Hebreeën 6:19
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WE BIDDEN
Trouwe God, dank U voor 
de hoop die U in ieder mens 
heeft gelegd, als een anker. 
We bidden dat deze hoop 
als een opflakkerend lichtje 
mag schijnen in de diepste 
duisternis en het uitzichtloze 
lijden van vrouwen, mannen 
en kinderen die slachtoffer zijn 
van mensenhandel. 

Geef me de moed en de kracht 
om voor hen op te komen, 
mezelf uit te spreken in mijn 
gebed en in mijn handelen. 
Dat ik in soms uitzichtloze 
situaties een baken van hoop 
mogen zijn. Vuur in mijn hart 
het verlangen aan en gebruik 
mijn ogen, oren en handen 
in alles wat ik kan doen om 
slachtoffers te bevrijden en 
hun diepe trauma’s te helpen 
helen. Opdat alle slachtoffers 
en survivors van mensenhandel 
hun onuitwisbare God-gegeven 
menselijke waardigheid weer 
ten volste mogen ervaren. 
Trouwe God, versterk in hen de 
hoop, als een anker voor hun 
ziel, dat U hen nooit uit Uw 
hand laat vallen. En dat, hoe 
diep de duisternis ook is, het 
licht overwint.

WE OVERDENKEN
• �Hoe kun jij in je doen en 

laten een baken van hoop 
zijn voor mensen die 
worden uitgebuit?

• �Heb je, vanuit het 
geloof dat voor God 
ieder mensenleven even 
kostbaar is, de moed 
om je uit te spreken en 
in actie te komen tegen 
alle vormen van moderne 
slavernij?
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de wereld bevrijd zal worden van het 
kwaad van mensenhandel, weten we 
’Geloof is de zekerheid dat alles waarop 
we hopen werkelijkheid wordt, het 
overtuigt ons van de waarheid van wat 
we niet zien’ (Hebreeën 11:1).


